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De schaduw is voorbij
Arie van der Stoep

Een christen wil de weg, de waarheid en het leven. Hij ziet de problemen in de wereld, merkt hoe
mensen hem willen winnen voor hun ideeén om heiliger te leven door het volgen van
oudtestamentische voorschriften en soms... voelt hij zich alleen staan. Toch is er voor hem één
werkelijkheid die standhoudt. Daarin leeft hij.

De verhalen van kranten of televisie zijn voor hem niet de ultieme waarheid. Berichten krijgen daar
steeds weer een andere kleur, al naar gelang wie er aan het woord is. De waarheid is voor hem ook niet
het volgen of vieren van spijswetten, feesten of andere voorschriften uit het Oude-Testament. Over dit
laatste geeft de Bijbel duidelijke leiding.

Het ‘goud’ van het ware leven

Paulus zegt: 'Pas op, die dingen hebben voor ons geen waarde’ (1). 'En,’ zegt de Hebreeénschrijver, ‘ze
zijn door God bedoeld als ‘bepalingen voor het "vlees”, voor als je nog niet wedergeboren bent’ (2). Ze
dienen,’ zegt Paulus, 'slechts tot bevrediging van het viees - je voelt je er prettig bij (1). Maar ze zijn
slechts een schaduw. Ze geven alleen een vaag idee van wat komen zou.

De schaduw is echter voorbij. De werkelijkheid - Jezus en het leven uit Hem - is gekomen. En uit die
werkelijkheid leven wij nu (3)."

We kunnen ons leven laten ‘vergulden’ door dingen uit de Wet - door de schoonheid ervan - maar ze
leiden ons af van het ‘goud’ van het ware leven, dat Jezus bracht: het verzoend zijn met God, het
hebben ontvangen van vergeving, de kracht van Gods Koninkrijk en het één-zijn met Jezus. Dat is ‘de
werkelijkheid van Christus’. En die mogen we volop vieren. Daarvoor bracht Hij het volmaakte offer.

Leven vanuit genade en waarheid

Door dat offer schonk Hij ons het leven in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God ),
het leven vanuit de genade en waarheid die Jezus bracht (5), een leven van geloof in Hem en van
luisteren naar Hem, van de vreugde van het Hem kennen en het hebben van een relatie met Hem. En
ook van het in Hem één zijn met elkaar.

Wij laten ons dus niet leiden door de ‘waarheden’ van de wereld. En, hoewel de Wet uiterst belangrijk
is, ook niet door waarheden en schoonheden die behoren tot die oude bedeling, een voorbije fase in

Gods plan en slechts een schaduw van het volmaakte dat moest komen. Nee, ons leven is een leven in
de werkelijkheid van Christus Jezus (3), Gods waarheid, Gods weg en Gods leven voor ons (6).

Uit de Bijbel:

(1) Kolossenzen 3:20-23.

... waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leefden, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer
niet aan; ... Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid ... zonder enige waarde (en dient slechts) tot
bevrediging van het vlees.

2) Hebreeén 9:9-10.



... in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmee) dient,
voor zijn besef te volmaken, daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts
bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel.

3) Kolossenzen 2:16-17.
Laat dan niemand jullie blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe

maan of sabbat, dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid
van Christus is.

(4) Romeinen 8:21.

... omdat ook de schepping ... van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de
vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

4) 2 Tessalonicenzen 2:1-2.
... wij verzoeken jullie, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Heer Jezus Christus ..., dat jullie
niet snel jullie bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een

prediking, het zij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn (maar dat niet is), alsof de dag van de
Heer (reeds) aanbrak.

(5) Johannes 1:17.
... de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

(6) Johannes 14:6.

Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door
Mij.
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